
Dag 1 Vliegreis naar Kaapstad 

U vertrekt in de loop van de middag of avond naar Zuid-Afrika. Omdat bijna alle 

luchtvaartmaatschappijen 's nachts vliegen naar Zuid-Afrika zult u de volgende ochtend of 

middag landen in Kaapstad.Indien u vliegt met KLM of Air France vliegt, dan vertrekt u al 's 

morgens, en landt u 's avonds op dag 1 al in Kaapstad. Hierdoor is een extra overnachting 

voor de eerste nacht noodzakelijk. 

Dag 2 aankomst Kaapstad 

 
Na aankomst op de luchthaven van Kaapstad wordt u verwelkomt door een lokale 

vertegenwoordiger van ons en heeft u aansluitend een transfer naar uw hotel. U heeft de rest 

van de dag voldoende tijd om uit te rusten van de lange vlucht. Ook kunt u alvast op eigen 

gelegenheid Kaapstad bezichtigen. Wilt u langer blijven Kaapstad? Geen probleem, wij 

kunnen voor u 1 of meerdere extra nachten vooraf bijboeken. 

Dag 3 Kaapstad – Cederbergen (circa 180 km) 

Vanochtend begint het avontuur! Tijdens het verlaten van Kaapstad maken we nog een 

fotostop om voor de laatste keer de Tafelberg te kunnen zien en fotograferen. We rijden 

vandaag naar de Cederberg regio waarbij u onderweg niet alleen spectaculaire bergen en 

sinaasappel boerderijen ziet maar ook tevens de thuisbasis is van de populaire theesoort 

Rooibos. Het gebied rondom Clanwilliam is de enige streek ter wereld waar rooibosthee 

groeit. Het dorpje zelf is ook zeer aangenaam en ligt dus aan de voet van de Cederbergen: een 

gebergte van zacht gesteente met veel ijzeroxide waardoor grillige vormen zijn ontstaan die 

vooral aan het einde van de dag fel rood opkleuren. Het diner voor vanavond biedt u de 

gelegenheid om kennis te maken met wat Zuid-Afrikaanse gastvrijheid inhoudt en tevens kunt 

u onder genot van een glaasje Zuid-Afrikaanse wijn nader kennismaken met uw 

reisgenoten.Ontbijt, lunch en diner zijn inbegrepen. 

Dag 4 Cederbergen – Orange rivier (circa 560 km) 
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Na het ontbijten zetten we de reis voort en rijden we door het uitgestrekte Namaqualand. We 

passeren enkele magnifieke bergketens en in de Zuid-Afrikaanse lente (vanaf circa augustus 

t/m oktober) kunt u de spectaculaire bloemenpracht zien waar deze streek om bekend staat. 

Aan het einde van de middag arriveren we bij de Oranje rivier. De Oranje rivier is de 

natuurlijke grens tussen Zuid-Afrika en Namibië waar we de komende nacht aan de oevers 

van de Gariep aan Namibische zijde verblijven.Ontbijt, lunch en diner zijn inbegrepen. 

Dag 5 Orange rivier – Ai-Ais (circa 115 km) 

Terwijl de Oranjerivier vernoemd was naar het Nederlandse Koninklijke Huis, wordt de 

laatste tijd de rivier naar zijn oorspronkelijke naam Gariep genoemd, wat gewoonweg "rivier" 

betekent in de inheemse KhoeKhoe taal. De rivier die in de bergen van Lesotho begint is de 

langste rivier in Zuid-Afrika en biedt een uniek contrast met de woestijnlandschappen langs 

de oevers. De beste manier om de rivier te ervaren is een uitstapje te maken op het water en 

deze ochtend heeft u de mogelijkheid om mee te doen aan een optionele kano tocht. Rond het 

middaguur verlaten we Oranjerivier en reizen we noordwaarts naar de warmwaterbronnen van 

Ais-Ais en vanavond kunnen we onszelf verwennen in warm water onder de 

woestijnhemel.Ontbijt, lunch en diner zijn inbegrepen. 

Dag 6 Ai-Ais – Fish River Canyon – Keetmanshoop (circa 270 km)  

 
De Fish River Canyon is ná de Grand Canyon de grootste kloof ter wereld en hierdoor is dit 

natuurlijk één van de grootste natuurwonderen van het continent Afrika! Als u de rand van de 

Fish River Canyon nadert dan kunt u genieten van een overweldigende panorama alwaar u 

prachtige foto’s kunt maken. Het uitzicht wat u hier zult zien zal u zeker nog lang bijblijven. 

Na de ochtendglorie reizen we verder richting Keetmanshoop. Deze middag brengen we door 

bij Quiver Tree Forest (ook wel het Kokerbomenwoud genoemd). Deze bomen met een 

vreemde vorm kunnen 300 jaar oud worden en de takken werden door de San gebruikt als 

quivers (kokers in het Afrikaans), waar ze hun giftige pijlen in bewaren. Uiteraard brengen we 

een bezoek aan deze excentrieke bomen. Hierna rijden we door naar Keetmanshoop voor de 

overnachting.Ontbijt, lunch en diner zijn inbegrepen. 

Dag 7 Keetmanshoop – Namib Naukluft NP (circa 450 km)  

Elke 'overlandreis' heeft een aantal lange reisdagen en vandaag is het één van die dagen, 

omdat we dieper in de Namibwoestijn duiken. Onze bestemming zijn de duinen die de 

westerse wegen van de woestijn bedekken. Lange stoffige wegen en dunbevolkte 

landbouwvelden bieden ons een inzicht in de enorme omvang van dit uitgestrekte Namibië. 

Van de graslanden in het oosten tot de rode duinen in het westen vertegenwoordigen de 

langzaam veranderende landschappen de vele gezichten die dit woestijnland rijk is. Onze 

basis voor de komende twee nachten ligt aan de rand van dit woestijn wonderland.Ontbijt, 

lunch en diner zijn inbegrepen. 
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Dag 8 Namib Naukluft NP – Sossusvlei – Namib Naukluft NP (circa 200 km)  

 
Eén van de hoogtepunten van het Namib Naukluft NP is het wonderlijke Sossusvlei. Dit is de 

oudste woestijn ter wereld! Nadat we eerst de Dune 45 hebben beklommen (dit is de hoogste 

duin van Namibië), stappen we in onze 4x4 voertuigen en rijden we naar de Sossusvlei en de 

Deadvlei. Hier maken we een wandeling en kunt u genieten van de adembenemende 

omgeving. Nadat u aan het einde van de dag weer terug bent leegt u uw schoenen van het vele 

zand en geniet u vanavond van een prachtige sterrenhemel genietend van alle indrukken die u 

vandaag heeft opgedaan.Ontbijt, lunch en diner zijn inbegrepen. 

Dag 9 Namib Naukluft NP – Swakopmund (circa 350 km)  

Vanochtend maken we een laatste uitstap in de woestijn met een lokale expert die uitleg geeft 

over het eco-systeem van de Namib Dessert. We vervolgen de weg via adembenemende 

bergpassen en passeren we de steenbokskeerkring. We maken een korte (foto)stop in 

Walvisbaai in de hoop dat we een glimp opvangen van de Flamingo's die hier eten. Vanavond 

kunnen we heerlijk eten in een restaurant in de koloniale badplaats Swakopmund waar we 2 

nachten verblijven. Ontbijt, lunch en diner zijn inbegrepen. 

Dag 10 Swakopmund  

 
Voor de mensen die van adrenaline houden biedt Swakopmund veel mogelijkheden. Maak 

van de gelegenheid gebruik om de stad op uw gemak te verkennen, want er zijn tal van 

bezienswaardigheden en activiteiten zoals sandboarden of quadrijden. Niet te missen is de 

selectie van beroemde cafés en bakkers die een heerlijk scala aan Duitse geïnspireerde 

lekkernijen aanbieden. Swakopmund biedt alle gemakken van een kleine stad en is de perfecte 

start voor de reis naar het noorden van het land.Ontbijt, lunch en diner zijn inbegrepen. 

Dag 11 Swakopmund – Spitzkoppe – Brandberg (circa 280 km)  

We laten de koudere kustlijn achter ons en rijden door de woestijnvlaktes naar Spitzkoppe, 

een iconische groep gekromde granieten bergen met levendige kleuren. De aanwezigheid van 

rotstekeningen geeft hun betekenis aan voor het San-volk dat hier vele jaren geleden woonde. 
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We zullen genieten van een wandeling met onze gids en hebben de gelegenheid om enkele 

voorbeelden van de rotstekeningen van de San te bekijken. Vervolgens rijden we verder voor 

de volgende overnachting. Ontbijt, lunch en diner zijn inbegrepen. 

Dag 12 Brandberg – Kamanjab (ca. 200 km)  

 
We maken een stop bij Brandberg, de hoogste berg van Namibië. Hier maken we een 

wandeling van circa 1 uur om de beroemde "White Lady" rotsschilderingen te bezichtigen. 

Vanaf het pad ernaar toe is er spectaculair uitzicht over de vlaktes van Damaraland. Na het 

bewonderen van de schilderingen vervolgen we de weg richting Etosha.Ontbijt, lunch en 

diner zijn inbegrepen. 

Dag 13 Kamanjab – Etosha National Park (circa 180 km)  

We rijden na het ontbijt verder en gaan we naar Etosha National Park. Etosha is de locatie 

voor enkele van de meest unieke game-belevenissen in Afrika. Op weg naar ons onderkomen 

voor vanavond maken we alvast onze eerste gamedrive. Vanuit onze truck kunt u 

kennismaken met de prachtige natuur van Etosha. We maken de eerste overnachting bij de 

restcamp waar u ’s avonds uitzicht heeft op de waterpoel met grote kans dat u hier vanavond 

olifanten, neushoorns en andere wild zult zien drinken bij de poel.Ontbijt, lunch en diner zijn 

inbegrepen. 

Dag 14 Etosha National Park  

 
Onze tweede dag in Etosha staat nog een hele dag in het teken van het verder ontdekken van 

het park. Geen dag op safari is ooit hetzelfde en de spanning voor die bijzondere waarneming 

is de motivatie die onze ogen wijd open houden. Voor het slapen gaan kunt u nog even kijken 

bij de verlichte drinkplaats van het kamp om te zien welke (nacht)dieren komen 

drinken.Ontbijt, lunch en diner zijn inbegrepen. 

Dag 15 Etosha National Park – Windhoek (circa 390 km)  
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Een laatste vroege ochtend en korte game drive naar de toegangspoort is het einde van een 

bezoek aan het Etosha park en rijden we door naar Windhoek, de hoofdstad van Namibië. Bij 

aankomst zullen we een korte wandeling door het stadscentrum maken en de gelegenheid 

hebben om enkele bekende bezienswaardigheden te bekijken. Na deze stadswandeling eindigt 

officieel de groepsreis voor u. Omdat de meeste vluchten in de loop van de ochtend of middag 

vertrekken hebben we een overnachting geboekt in Windhoek. Ontbijt is inbegrepen. Lunch 

en diner zijn voor eigen rekening. 

Dag 16 Windhoek – Europa 

 
Na het ontbijt komt er helaas een einde aan deze grote ontdekkingsreis door Zuidelijk Afrika. 

In de loop van de dag wordt u naar de luchthaven van Windhoek gebracht voor uw vlucht 

terug naar Europa.Ontbijt is inbegrepen.  

Dag 17 aankomst Europa 

In de loop van de ochtend of middag landt u weer op de Europese luchthaven van uw keuze, 

alwaar u kunt terugkijken op een schitterende en vooral comfortabele lodge safari door Zuid-

Afrika en Namibië. 

BIJZONDERHEDEN  

Alle informatie over het reisprogramma kan zonder voorafgaande kennisgeving worden 

gewijzigd. Bij eventuele veranderingen wordt altijd rekening gehouden met uw veiligheid. De 

overnachtingadressen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, 

afhankelijk van weg- en weersomstandigheden of onvoorziene omstandigheden. Hoewel alles 

in het werk is gesteld om alle vooraf bekende informatie zo volledig mogelijk te vermelden, 

dienen deze daarom als richtlijn te worden gebruikt. Kort voor aanvang van vertrek ontvangt 

u de meest up-to-date reisdossier.  

 

Deelnemen aan een avontuurlijke rondreis door Afrika omvat honderden, zo niet duizenden 

kilometers. Tijdens het reizen kunt u de tijd gebruiken om te praten met uw reisgenoten, iets 

drinken en vooral genieten van alle belevenissen die u onderweg ziet, ervaart en meemaakt. 

Sommige wegen zijn vlak en gemakkelijk te rijden echter kunnen er ook wegen zijn waar u 

slechts enkele kilometers per uur vooruit komt. Er is simpelweg niet te voorspellen wat er kan 

gebeuren onderweg. Verschillende factoren, zoals het weer, verkeer, grensformaliteiten of 

andere omstandigheden kunnen ertoe leiden dat de hoeveelheid tijd die is gepland voor een 

bepaald traject korter of langer kan duren. Dus kijk niet te vaak op uw horloge, leg uw iPad 

aan de kant, zet uw telefoon uit, ontspan en geniet vooral! Een gemiddelde dag kan 5 uur 

duren of 14 uur, het hangt allemaal af van de dag... en dat is slechts een "gemiddelde"! 
 

https://www.afrikaplus.nl/cache/image/201605201452000.windhoek_1463748720.jpg

